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Mijnverhaa

Liesbeth (28) verloor haar te vroeg geboren zoontje

"Ik hield

de hele tijd
Kobes kleine
handje vast.
Dit zou ons
eerste én
laatste
moment
samen zijn”

“Nieunjaarsdag 2007 was voor
mij niet zomaar de startvan een
nieuw jaar. lkvoelde het: ik was
zwanger. Enkele weken later
bevestigde de test mijn vermoe-

Jken! De

geschrokken. Maar het idee om
nu een kindje te moeten afge-
wven? Dat kon niet, dat mocht
geaoon niet! Vanaf dat moment
is het allemaal heel snel gegaan.
SN

den. W in

eersta twee maanden had ik vre-
selijke buikpijn, ik was misselijk
en oververmoeid. Bij de gynae-
coloog werd duidelijk waarom:
ik verwachtte een tveeling! Dat
was behoorlijk orverwachten
gaf welwat zorgen, maar uitsin-
delijk waren we wel heel blij.

De zwangerschap verliep
woelig. Ik kreeg opeens
bloedingen en mosst in het
ziekenhuk blijven. Toen ik bijna
A2 weken verwas, kwam er een
hevige bloeding. Ik kreeg weesn
en moest zo snel mogelijk naar
&en universitair ziekenhuls met
neonatale afdeling. Om half
acht s ochtends werden onze
zoontjes, Kobe en Tuur, geboren
met een keizersnede. Met Tuur
ging het heel goed. Hij ademde
zelfstandig en deed hetvoor de
rest ook meer dan behoorlijk.
Kobe had het lastiger. Hij had
heelwat bloed verloren. Mijn
man en ikwaren ongerust, maar
we probeerden positief te
denken. Het zou allemaal wel
goedkomen.

De volgende ochtend bleek
dat het niet zo goed ging met
Kobe. Hij had zoveel bloed ver-
loren dat de druk op zijn hersen-
tjes t& groot was geworden. Het
enige wat ze nog vwoor hem
konden doen was de situatie
draaglijker maken door Z'n pijn
teverlichtan, We wisten niet wat
wie hoorden. Toen we voor het
eerstvernamen datwe een
tweeling verwachtten, waren we

iddags lieten we Kobe
dopen, en onze ouders en vrien-
denwaren erbij. Ik heb de hale
tijd zijn kleine handje vast-
gehouden, wetende dat dit &én
van onze eerste maar ook laat-
ste innige momenten zou zijn.
Ergers bleef ik hopen dat hij het
nog zou halen, maar die hoop
was tevergeefs,

Die avond rond half tien was
het zover. Mijn man en ik
werden naar de afdeling geroe-
pen en de andere kindjes
werden tijdelijk verplaatst zodat
wewat privacy hadden. We
mochten zelf al 2'n draadjes
losmaken. We wasten Kobe en
konden ham woor het erst
knuffelen en kleertjes aandoen.
Daarna hebbenwe hem in een
Kleurigwiegje naar het rouw-
kamertje gebracht. De weg daar
naartoe leekwel eeuwen te
duren. Het kamertje was heel
mooi ingericht, aks een achte
babykamer, met lichtgevende
sterretjes op het plafond.

Mijn man en ik verwerkten
hetverlies allebei heel anders.
Mijn echtgenoot kon terecht bij
een collega, maar ik kropte alles
op. Toen we Tuur na zes maan-

den lieten dopen, brak er iets in
mij: op dat moment hadden
eigenlijk mijn twéé zoontjes
gedoopt moeten worden. Toen
pas ben ik echt beginnente
rouwen. ledere avond huilde ik
mezelfin slaap en ik raakte
emotioneel uitgeput Met
iemand praten was moeilijk voor
me, ik wou er gewoon niemand
mee lastigvallen. Ak ik er al eers
over praatte met buiterstaan-
ders, kreeg ik kwetsende com-
mentaren als ‘je habt er tenmin-
ste nog eentje aver’. En dus
sloot ik me liever op en zweeg
ik, dan zoiets ta moeten horen.
1k had niet alleen veel ver-
driet, maar voelde me ook
schuldig. Ik had gefaald als
vrouw, als moeder. Ik hechtte
me teveel aan Tuur. Hij was mijn
steun en troost, ik deed zo hard
mijn best dat ik eigenlijk continu
met hem bezigwas en nooit
tijd maakte voor mezelf. Ik
probeerde zo hetverlies van
Kobe en het schuldgevoel te
comperseren, Uitzindelijk heb
ik me toch door mijn verdriet
heen geworsteld. Ondanks ons.
afzonderlijke verwerkingsproces,
s de band tussen mij en mijn
man inniger geworden, Dat
intense verdriet heeft ons dich-
ter bij elkaar gebracht.”

Intorviw: JokoVan Caatbeosch.—

17 november 2009: Eerste Internationale
Dag van het Vroeggeboren Kind

Samen met 17 andere Europese landen en de VS vraagt de Vlaamse
Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen op 17/11 meer aan-
dacht voor deze kinderen. Registreer je op de website van het WWOC
(www.vvoc.be) om de stem van de ouders luider te laten klinken,

L R R G VYR T30 3N TRE schriff dan met voldoende gegevens (die door ons discreet

behandeld worden) naar Libelle - Mijn verhaal, Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem. Of mail naar mijnverhaal@libelle.be
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